Linnaeushof

In 1956 wordt Linnaeushof geopend door
Pieter Grijpstra. Het park staat eerst vol
showkassen waarin vele tropische planten
groeien, om zo geld in te zamelen voor het

Rode Kruis. Om de kinderen in het park te
vermaken legt hij een speeltuin aan, deze is
in 1963 geopend door Godfried Bomans en
inmiddels uitgegroeid tot de grootste van
Europa.

Volgens Pieters kleinzoon Sander Grijpstra is
het 'jong geleerd, oud gedaan', in het park.
"We hebben bijvoorbeeld een draaimolen,
waar een kind wel alleen in kan gaan zitten,
maar zonder de hulp van de ouders zal er toch
echt niks gebeuren." Voor de peuters en kleu-
ters is een eigen gebied ingericht, de rest is het
terrein van de wat oudere kinderen.

Bij Linnaeushof hoort ook een prachtige mini-
golfbaan, midden in de natuur. "Het mooie van
Linnaeushof", aldus Sander Grijpstra, " is dat
de kinderen heel onbezorgd kunnen spelen,
heel puur, zonder de stoerdoenerij van

de straat. Hier zijn ze echt zichzelf. Het geeft
een goed gevoel dat voor ze te mogen doen."
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